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HET BEGON MET WATER

Utreg Quand Méme

trecht is een knooppunt van
U waterlopen. De grachten zijn groene

linten door de Utrechtse binnenstad.
Het is heerlijk wandelen in het plantsoen
langs de stadsbuitengracht. De tuinen bij de
Minstroom doen herinneren aan de tuinderijen
van de vroegere hoveniers. Over het jaagpad
van de Kromme Rijn werden de schepen
voortgetrokken. De forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zijn groene oases rond de
stad. Buitenplaatsen sieren de oevers van de
Vecht. Nog altijd is het Zwarte Water zwart van
het veen. Grote kanalen werden gegraven met
de opkomst van de industrie.

Dit boek brengt de vele waterlopen in en

om Utrecht in beeld. Teksten laten zien hoe
mensen eeuwenlang hebben geprobeerd
greep te krijgen op de meanderende
rivierlopen en hoe veelzijdig en onmisbaar het
gebruik van water is. Water bracht Utrecht
welvaart, plezier en schoonheid.
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